Van keuken tot kapel

In navolging van “Zusters voor Diepenbeek”, met de historiek van het klooster der Zusters
Ursulinen van Diepenbeek, is dit een vervolg. Het is een fotoboek met beelden van het
klooster hoe het er uit zag, net voordat de zusters het verlieten.

Fotograaf, Bart Stevens, biedt de lezer een originele inkijk in het klooster. ledere ruimte die
tot de laatste dag van hun verblijf in het klooster, door de zusters werd gebezigd, wordt in
beeld gebracht, “van keuken tot kapel”. De kapel zelf krijgt speciale aandacht, deze zal immers
behouden blijven.

Samen met Giedo Wysmans gaan ze hier op zoek naar sporen uit het verleden, dewelke het
wel en wee van het kloosterleven belichten. Deze zoektocht leidt ons tot onthullingen die tot
dusver onbekend bleven. Zo krijg je op die manier een niet eerder gekend beeld van de
levensidealen van de Zusters Ursulinen.
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